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LITURGIE voor het AVONDGEBED,  25 mei 2022 in Zeddam 

 

Orgelspel  

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken 

Opening: 

V: Heer, open mijn lippen 

 G: mijn mond zal zingen van uw eer. 

V: God, kom mij te hulp 

 G: Heer, haast u mij te helpen. 

 

Lied: NLB 645: 1,2,3 

 

Psalmengebed – Psalm  110 (Huub Oosterhuis) 

 

'Woord van God-Ik-zal: 
Zit aan mijn rechterhand. 
Heden ben jij geboren 

uit de schoot van het licht 
om te zijn tot zegen 

alle volken der aarde. 
Ooit in mijn Zonnelichtstad 
zal jij tronen deemoedig 

wanneer de laatste vijand 
neerligt aan je voeten. 

Dan zal het eindelijk vrede 
‘alles-voor-allen’ zijn: 
en jij, nieuwe Melchisédek, 

gaat rond met brood en wijn. 
Ik droomde: Hij sprak tot míj, 

ík was voor eeuwig geboren 
om tot zegen te zijn 
blinden, doven en doden. 

Zoals geschreven staat. 
Ontwaakt in het holst van de nacht 

zoek ik mijn weg, schoorvoetend 
drinkend uit donkere bronnen 
hef ik mijn hoofd naar het licht.' 



 

Orgelspel 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 14: 15-21 

    Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 

andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld 

kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, 

want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij 

jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel 

zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat 

jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij 

lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem 

bekendmaken.’  

Moment van inkeer en verstilling 

We zingen: Lied 653: 1,6,7 

 

Avondgebed: 

 

Hemelse Vader, 

wij danken U voor het vele goede 

dat wij vandaag ontvingen. 

En wij bidden: wees ons nabij 

in de nacht die komt. 

Wij loven en prijzen uw Naam 

want Gij zijt goed 

en uw goedheid duurt tot in eeuwigheid. 

Wij loven en prijzen uw Naam 

want Gij zijt licht 

en in U 

is in het geheel geen duisternis. 

Gij geeft ons hoop voor de aarde, 

Gij geeft ons hart voor de mensen, 

Heer, laat ons morgen ontwaken 

toegerust om uw wil te doen. 

 

Stilte 

 

Onze Vader 

 

Slotlied: NLB 248 

 

Zegenbede: 

 

De Heer schenke ons zijn zegen.  

Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen 

 



Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen 


